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1. Ik heb een gevoel, vrienden, delen jullie die hier?
Het spreekt van recht, dat recht zal hebben,
Het spreekt van einde.
Van plezier.

2. Het kent de royale wegen,
En treft het in hun gulden maskers aan
Koket, gewoon, in staat mee te bewegen,
Tot de tijd, tot tijd zal slaan

3. Het ziet de wereld onverdraaid,
Het voelt wie anderen veracht,
Het begrijpt wie zwaaiend doet alsof hij zwaait
En wie lachend doet alsof hij lacht

4. Het vlamt op bij koninklijk breed,
Het kijkt niet meer naar norm,
Het ziet, het moderne oog ontkleedt:
Tyrannie verbergt zijn vorm.

5. Het roept trots: betwist ons dan!, met al je macht!
met reporter, domein en kroon!
de tijd zal zwellend en zwepend de onze zijn,
In gelijkheid, broederschap en droom.

6. Ik voel, vrienden, ons hart worstelt veel,
Het gaat harder nu, het bonst synchroon
Geworpen, van kalm en burgerlijk stil.
Naar een stormloop, op de troon.

7. Zij aan zij, als gelijken, niemands knecht,
Stel ik jullie de laatste vraag,
In het gezicht van het goddelijke recht:
Wat is het gevoel vandaag?

8. Dat gevoel roept, vrienden, niemand hoger dan een ander,
Het gevoel roept: de onderdaan bevrijdt!
Het gevoel roept: Willem - Alexander,
Het gevoel roept: Willem.. Het is tijd.
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